
 
 
Nieuwe Editie Ontknoop de Hoop 2020 
 
We worden als gelovigen geïnspireerd om de Bijbel praktisch toe te passen in ons leven. 
Maar hoe dan?  
 
In deze nieuwe editie van de Ontknoop de Hoop-cursus gaan we de Bijbel verder ‘lezen’ als 
een zelfhelp cursus. Op 4 maandagavonden wil ik graag opnieuw praktische manieren 
aanreiken hoe we de Bijbel kunnen gebruiken als een stuk gereedschap om onszelf, binnen 
de relationele sfeer van thuis of de familiekring, maar ook binnen de gemeente als ‘huisgezin 
van God’ pastoraal te begeleiden tot geestelijke volwassenheid. 
 
We gaan van Whatsap gebruik maken om een (vrijwillige) groep te vormen zodat we 
optimaal kunnen communiceren ;-) 
 
De datums: maandag 9 maart; 23 maart; 6 april; 20 april.  
 
Plaats: De Brug om 19h30 – 21h30. 
 
Aanmelding: Via e-mail henkzeeman@icloud.com of via Whatsapp 06-53853510.  
Bij aanmelding krijgt u meer informatie.  
  
 
 


