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Een kijkje in het missie werk van Missie Roemenié
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VAN HET BEGIN TOT NU

Missie Roemenié is gestart uit een roep van God en een
verlangen van ons om de bevolking in Roemenié die in diepe
armoe leeft te ondersteunen. Dit doen wij door middel van het
uitdelen van voedselpakketten, kleding en het verbeteren van
hun woonomgeving. Tevens brengen we het evangelie en hopen
we huisgroepen te kunnen starten. We werken daarvoor samen
met het team van Vincent Berhitu van Send to the Nations.

We zijn in maart begonnen met een samenwerking met Asocatia
Lapte si Miere. Zij hielpen ons met het vestigen in Roemenié en
het opstarten van ons missie werk. Wij hebben hun kunnen
helpen met het uitvoeren van hun missie werk. Vooral het op
orde brengen en inzichtelijk maken van het magazijn met
gedoneerde spullen. Ook zijn we in verschillende zigeuner
buurten geweest en hebben we echte armoede gezien. We zijn
op bezoek geweest bij een dakloze centrum, verzorgingshuis,
weeshuis en gehandicapten instelling. We mochten daar spullen
brengen voor de mensen en met ze bidden.

Om onze eigen missie vorm te geven, heeft God vele mensen op
ons pad gestuurd. Waaronder ook mensen die Engels spraken
en op deze manier ons kunnen vertalen. Ook hebben we in die
periode contacten opgebouwd met verschillende kerken die wij
helpen met flyers uit te delen voor hun diensten en met de bouw
van een kerk. Ook gaan we met hun evangelisatie teams de
straat op om het goede nieuws te brengen.

In de zomer was het hier ontzettend warm. Wij moesten erg
wennen aan de temperaturen. Ook was dit dé tijd om onze
familie en vrienden op te zoeken in Nederland. In deze periode
zijn we veel bij elkaar gekomen om onze visie en missie in kaart
te brengen. We zijn wat eigen dingen gaan opzetten.

Zo startte we in september met een trainingscentrum in Arad.
Hier worden trainingen gegeven over evangeliseren en hebben
we meetings met het team van Vincent. Vanuit het
trainingscentrum bereiden we de evangelisatie acties voor. Ook
gebruiken het trainingscentrum om voorbede te doen voor
Roemenié. In oktober kwam er een zigeuner dorp op ons pad die
wij de komende tijd gaan bezoeken met evangelisatie acties,
uitdelen van voedselpakketten en waar we huisgemeentes willen
gaan opstarten om de mensen te discipelen.

Nu in november gaan we veel de straat op om dakloze mensen
te voorzien in sjaals, mutsen, eten en drinken voor de koude
dagen
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WIST U DAT?

Missie Roemenié bestaat uit 9 leden,

waaronder 3 kinderen.

We begonnen zijn met 9 mensen in
één huis en Liesbeth en Peter nu een

eigen woning hebben.

We elke week Roemeense les hebben

van een Nederlandse vrouw.

In Roemenié ‘in de buurt’ een relatief
begrip is. Daardoor onze auto’s vaak
onkosten hebben, zeker vanwege de

slechte wegen.

We er achter gekomen zijn dat alles
heel lang duurt en dat ons geduld

behoorlijk op de proef wordt gesteld.

We hier bijna elke dag de straat op

gaan om het evangelie te brengen.

We ‘zegen pakketjes’ uitdelen aan de
dakloze mensen en voedselpakketten

uitdelen bij de zigeuners.

We het trainingscentrum 2x per week
gaan openen voor de dakloze
mensen, voor een kopje koffie en

gesprek.

We een inzamelpunt hebben in

Sliedrecht voor o.a. kleding

Er regelmatig missie groepen komen

helpen uit Nederland.
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In het komende jaar willen we ons werk uitbreiden:

v

v

Met een groot missiehuis waarin we de groepen die vanuit
Nederland komen, kunnen ontvangen en herbergen.

Met de Roemeense gospel truck. Op dit moment wordt een
kleine vrachtwagen omgebouwd tot gospel truck vanuit
dezelfde organisatie als de Good News Truck in
Nederland. Er komt een podium met muziek instrumenten
in de truck. Hiermee gaan we door regio Arad om het
evangelie te verkondigen met worship en getuigenissen.
Met 2 ochtenden in de week het trainingscentrum te
gebruiken als koffiebar. Waar dakloze mensen daar een
kopje koffie kunnen drinken met wat te eten en we daar het
evangelie met ze kunnen delen en ze discipelen.

We willen meer zichtbaar zijn in het zigeunerdorp waarvoor
we structureel voedselpakketten gaan maken en uitdelen.
Met een huisgemeente in het zigeunerdorp waar we
wekelijks de mensen kunnen discipelen.

Verder gaan we door met op onze vrije momenten de straat op
gaan om het evangelie te delen en om ‘zegen pakketjes’ uit te
delen aan dakloze mensen. Deze pakketje bestaan uit
houdbare etenswaren, flesjes water, muts, sjaal, sokken en
pleisters.

MISSIE ROEMENIE

BLOOPERS
(EN VOORZIENING)

Na het bezichtigen van een
zendingslocatie, moesten we parkeren op
een soort heuveltje waarvan de zijkanten
waren afgewerkt met grind. Bij het
wegrijden, raakte de bus in een slip en
kwam vast te zitten waardoor hij naar
beneden kon vallen. Aan de overkant zag
een boer het hele gebeuren en kwam
aanrijden met een kleine traktor die zo de
bus eruit trok.

Toen we voor het eerst op bezoek gingen
bij een kerk wat verder weg, waren we zo
onder de indruk van de omgeving, dat we
de spoorwegovergang met stopbord niet
gezien hadden. De wegen zijn zo slechte
onderhouden; we vlogen met de auto en
bus over het spoor. Aan de overkant
kwam net een politie aanrijden. Met sirene
en zwaailicht werden we aangehouden.
Eerste melding was rijbewijs kwijt. We
begonnen te bidden. De politie kwam weer
bij onze auto en meldde dat we een boete
kregen. We begonnen weer te bidden. De
politie kwam weer bij de auto en we
mochten door rijden met alleen een
waarschuwing!

Bij het aankomen in Roemenié bleek het
huis wat we gehuurd hadden, een bouwval
te zijn geworden. Bij het opendraaien van
de verwarming, sprong de knop eraf en
spoot er water uit. Door dat de druk bij de
houtkachel op liep, sprong daar de leiding
en kwam er water en stoom uit het
stookhok. Gelukkig kwam er al snel
iemand op ons pad die ons goed kon
helpen en kon uitleggen hoe de
Roemeense kachels werken.

We kwamen er in de eerste week achter
dat het huis niet aangesloten was op het
riool, maar een septictank heeft. Het water
kwam bij de badkamer en voortuin naar
boven en al gauw stond er tot in de
huiskamer een flinke plas stinkend water.
Toen de vrachtwagen kwam om de tank te
legen, hoorde we dat er al jaren niet
schoon gemaakt was in de tank. Hij heeft
deze compleet gereinigd waar we normaal
gesproken extra voor moesten betalen,
hoefde wij niets te betalen.
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BENODIGDHEDEN

Er zijn wat dingen die we nodig hebben om ons werk goed uit te kunnen voeren. We brengen deze punten zodat
jullie met ons mee kunnen bidden in voorziening in materiaal en/of financién.
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Een vaste verlof plek in NL zoals bijvoorbeeld een stacaravan o.i.d. waar wij met 3 stellen afgewisseld naar
toe kunnen voor verlof om familie te bezoeken.

Een 9 persoonsbus om missiegroepen uit NL mee te vervoeren en om als team gezamenlijk mee te
kunnen rijden om zo de onkosten reparaties/benzine van de auto’s zo laag mogelijk te kunnen houden.
Voorziening onkosten auto’s i.v.m. slechte wegen en de vele reparaties en hoge benzine kosten.
Roemeense traktaten (folder materiaal om mee te evangeliseren).

Kleding/schoenen voor onze kinderen (Zoé, Noa en Elia).

Een chauffeur met vrachtwagen die de spullen 3x per jaar vanuit NL naar ons vervoert.

Voedselpakketten van 5 euro per stuk voor 300 gezinnen om maandelijks uit te delen.

Een eenmalig kerstpakket voor 150 kinderen van deze gezinnen ter waarde van 7,50 met speelgoed, een
kleurboek met kleurtjes en wat lekkers.

Eigen kleding laten drukken met ons logo om herkenbaar te zijn wanneer we de straat op gaan en naar de
zigeuner dorpen.

Maandelijks zegen pakketjes voor de dakloze mensen.
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